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Inleiding 
 
Dit boekje moet een indruk geven van alles wat met de Bonifatiuskerk heeft 
te maken, zowel binnen als buiten.  
 
Het leek ons een goed idee om iedereen te laten weten of zien wat er zoal 
in en om de kerk staat. 
 
Het is de bedoeling dit boekje te gebruiken bij een rondleiding, zodat de 
suppoosten de eventuele vragen van bezoekers makkelijk kunnen 
beantwoorden. Ook om misdienaars te informeren over de verschillende 
gebruikte voorwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoor Jetze Brandsma, de bouwpastoor van onze parochie van H.H. 
Bonifatius en Gezellen. 
 
 
 
Tekst: Jos Westendorp en Gerard Vaanhold 
Foto’s-lay-out: Gerard Vaanhold 
Uitgave: 2014 
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De Bonifatiuskerk in beeld 
 

 
 
Op de foto’s, de kerk tussen 1950 en 1988. De inzet een foto van de 
architect van de kerk, Johannes Sluijmer geboren in 1894 te Enschede. 
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Bonifatiuskerk 
 
Eind 1932 werd in Haaksbergen en Boekelo (St. Isidorushoeve) bekend 
gemaakt dat er een nieuwe parochiekerk bij zal komen. 
 
Tot bouwpastoor werd op 21 december 1932 benoemd de uit Friesland 
afkomstige Jetze Brandsma. Ruim één jaar voor de bouw werd hij tot 
pastoor benoemd, samen met twee kerkmeesters, Anton Wijlens en Gerrit 
Jan ten Hag. Als patroonheilige werd gekozen de HH. Bonifatius en 
Gezellen. De bouwtekening van de kerk en pastorie werd gemaakt door 
architect J.H. Sluijmer uit Enschede en de uitvoering door de aannemers 
J.H. ter Brake en J.H. Holweg uit Lichtenvoorde. De eerste steen werd 
gelegd op 10 september 1933 en op 14 mei 1934 werd de nieuwe kerk 
ingewijd door deken A. Weijenborg van Hengelo. De kerkconsecratie vond 
plaats op 18 juli 1934 door aartsbisschop Mgr. J.H.G. Jansen. 
 
De Bonifatiuskerk trekt de aandacht door haar Fries aandoende rode 
zadeldak. Het inwendige aanzicht van de kerk is uitgevoerd in schoon 
metselwerk met zacht-rood en geel genuanceerde stenen. Het priesterkoor 
is door een vlakke muur afgesloten met een schildering van Jos ten Horn uit 
Almelo. Tegenover de koortrap is nog een muurschildering van zijn hand te 
zien.  

Bij het uitwendige aanzicht van de kerk heeft men er naar gestreefd een 
landelijk geheel te bereiken. De toren, 33 meter hoog, heeft een zadeldak 
zoals men dat bij oude Friese kerken veel vaker aantreft. De plattegrond 
van de kerk heeft een kruisvorm met 600 zitplaatsen.  

Een krantenartikel over parochiekerken in Twente spreekt van een 
eigenaardige vermenging van stijlvormen. Vensters, galmgaten en portiek 
zijn in spitsbogen gehouden, maar daar midden tussendoor, prijken enkele 
zuiver ronde ramen. “Een hemelse lichthal” zo luidt de krantenkop. 
 
De kosten van de kerk in 1934. 
 
Aankoop grond  van JW Bargerink voor de som van Fl. 11.000,= 
De bouw van de kerk is begroot op Fl. 110.995,=. 
 
Het kerkelijk gebouw (kerk, toren, pastorie, sacristie en kerkhofhuisje) zijn in 
1997 als beschermd rijksmonument aangewezen. 
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De absis en de piëta 

Veel bekender dan de piëta achter in de 
kerk is ongetwijfeld de muurschildering die 
de absis van het priesterkoor afsluit in onze 
kerk (zie foto). Hierop heeft kunstenaar Jos 
ten Horn uit Almelo (dezelfde kunstenaar als 
van de Piëta) een muurschildering 
aangebracht van Jezus aan het kruis met 
links daaronder zijn moeder Maria en rechts 
van Jezus, de apostel Johannes. Echter, 

voor velen zal de muur-
schildering van de krui-
siging, binnen onze 
Veldmaatse kerk,  type-
rend zijn. We hebben in  
de loop der jaren van 
vele bezoekers opmer-
kingen gehoord over dit kunstwerk. Velen vinden het erg 
mooi en bijzonder, sommige anderen weer niet, over 
kunst kun je nu eenmaal discussiëren en smaken 
verschillen. Een aantal bezoekers zwijmelen er zelfs bij 
weg. Ik heb een keer meegemaakt dat iemand een uur in 
de kerk is gaan zitten, om de muurschildering op zich in 
te laten werken. Zelf ben ik er door de jaren heen zeer 
vertrouwd mee geraakt en daardoor ook aan verknocht.  
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Het Vaandel 
 

 
 
 
Pastoor Brandsma, die een groot 
voorstander van de bedevaart naar 
Dokkum was, kreeg het vaandel als 
geschenk van de parochianen aan-
geboden, De parochianen hadden 
hier geld bijeengebracht om zo de 
Veldmaatse bedevaartgangers van 
een eigen vaandel te voorzien. 
 
Het vaandel heeft als opschrift,  
Parochie van de HH. Bonifatius en 
Gezellen te Haaksbergen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rechts de beeltenis van de H. 
Bonifatius die in het jaar 754 in het 
Friese plaatsje Dokkum, om het 
leven is gebracht 
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Het doopvont 
 
 
Een doopvont (van het Latijn fons = 
bron) of doopbekken is een 
waterbekken dat voor het bewaren van 
het doopwater en de toediening van de 
doop wordt gebruikt. Het bassin is 
gemaakt van hout, (natuur)steen of 
(edel) metaal. In moderne gebouwen 
wordt ook wel eens glas als materiaal 
toegepast. 

De doorsnede varieert van circa 50 
centimeter tot anderhalve meter.                                               

In katholieke kerken en 
kathedralen wordt de 
doopvont meestal opgesteld 
in een doopkapel. Deze 
doopkapel bevindt zich 
doorgaans dicht bij het 
portaal van de kerk Het 
bassin bevat in de regel 
maar een kleine hoeveelheid 
water, niet meer dan 2 liter, 
aangezien het gebruik van 
een doopvont duidt op de 
symbolische waarde van de 
doop. Soms wordt het 
doopwater vlak voor de 
plechtigheid de kerk 

ingedragen.                                           
In sommige kerken wordt het water 
gewijd voordat het in de doopvont 
wordt geschonken.  
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Maria-altaar 
 

Maria of Maryam is in het 
Nieuwe Testament en in de 
Koran de moeder van Jezus. 
Volgens de christelijke traditie 
is zij de dochter van Joachim 
en Anna; in de Koran wordt 
melding gemaakt van Imraan 
als haar vader.  
Voor katholieken is zij de be-
langrijkste heilige. In de 
Rooms-katholieke Kerk en 
Oosters-orthodoxe Kerk, 
waar men over de Moeder 
Gods spreekt en niet over 
Maria, speelt Maria een 
belangrijke rol in het ge-
loofsleven. Er is binnen de 
theologie zelfs een complete 
discipline die zich speciaal op 

haar richt: de mariologie. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten 
worden ter ere van haar gevierd. 
 
De bidstoel uit 1880 is een geschenk van de Heeroom van Pastoor Hein 
Blom en heeft plaats gekregen bij het Maria-altaar, waar bruidsparen hun 
eerbied betonen. 
Vroeger ging een moeder die pas was bevallen, hier voor de eerste keer 
wanneer zij uit het kraambed was een gebed doen en vaak een kaars 
opsteken. 
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De monstrans of ostensorium 
 
Het woord stamt af van het Latijnse monstrare en ostendere, 'tonen') is een 

onderdeel van het liturgisch vaatwerk 
in de Katholieke Kerk, de Anglicaanse 
Kerk, de Oudkatholieke Kerk en in het 
Lutheranisme. 
Een monstrans is een houder, 
meestal van metaal, waarin de 
geconsacreerde hostie wordt 
getoond. De monstrans heeft een 
lange geschiedenis. Het voorwerp 
komt voort uit de reliekhouders die op 
het altaar, tussen de kaarsen in staan. 
Relieken verdwenen van het van het 
altaar. De monstrans werd vroeger 
vooral gebruikt tijdens het Lof, een 
aparte plechtigheid ter ere van het 
Allerheiligste Sacrament op de 
zondagmiddag en tijdens sacraments-
processies.  
 

 

Baldakijn 

 
Een baldakijn of troonhemel 
is doorgaans een neerhan-
gend of aan de achtermuur 
bevestigde overkapping, 
maar er zijn ook de volgende 
gebruiken en betekenissen. 
Een baldakijn of processie-
hemel wordt meegedragen 
in een processie. 
Ook boven het hoofd van 
een pasgekroonde koning 
wordt een baldakijn gedra-
gen. 
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Fiat rozenkrans 
  
Geheimen van de fiat rozenkrans bestaande uit 15 plastieken, die beel-
tenissen bevatten uit het leven van Jezus en Maria. Deze zijn gemaakt eind 
19

e
 eeuw en afkomstig uit België. Sinds 2008 hangen ze in deze kerk. 

Met de afbeeldingen Blijde, Droevige en Glorievolle geheimen zoals ze 
genoemd worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kruiswegstaties 
 
De letters boven het kruis INRI vormen de afkorting van de 
beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus: 
Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum  
(Jezus van Nazaret, koning der Joden).Op veel afbeeldingen van de 
kruisiging en op crucifixen vindt men deze 
tekst boven het hoofd van de gekruisigde 
Christus. Het spreekt   vanzelf dat de tekst 
in werkelijkheid niet afgekort was. 
Op de foto rechts, twee van de veertien 
kruiswegstaties die de kerk rijk is, waar 
kapelaan Spekschate zich voor ingezet 
heeft. De staties geven de lijdensweg van 
Jezus weer. Voorheen had men een 
kruiswegstatie te leen van de 
Bonifatiusparochie uit Op Den Hoorn, die 
terug moest wanneer men hem niet meer 
gebruikte. 
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Ramen in de kerk 
 
Ramen die zijn gemaakt en ontworpen door Diego Semprun Nicolas. 
 
Wie is Diego Semprun Nicolas 
Diego Semprun Nicolas is de vijfde generatie brandschilder van de familie 
Nicolas, uit Roermond, bekend door haar vensters sinds 1855. Diego 
studeerde kunst in Parijs, New York en in Nederland maar is pas met glas-
schilderen begonnen in 1989. Hij assisteerde toen zijn moeder, die hem 
vroeg of hij niet zijn eigen raam wilde schilderen nadat het traceren voor 
haar werk goed ging. Zo begon weer iemand met de 'familie 
obsessie/traditie'. Net als zijn grootvader en moeder probeert Diego zijn 
eigen individualiteit te tonen, terwijl hij ook binnen de "Nicolas" stijl schildert, 
een stijl die grootvader Joep ooit startte. 
 
Diego schrijft over zich zelf: "In mijn werk probeer ik een nieuwe draai te 
geven aan de traditie van het schilderen op glas en aan het ontwerpen van  
gebrandschilderd glas. De abstracte werken tonen een chaotische balans 
en hebben fundamenten van alle schilders en kunstenaars die ik door de 
jaren heen heb bewonderd, maar ook geven ze mijn innerlijke emotionele 
status van het moment weer. 
Ik neem alle invloeden en meng ze tot er iets begint te borrelen. De 
compositie en kleur zijn heel belangrijk, maar ik besteed ook veel aandacht 
aan de loodlijn als deel van de compositie, een familie-eigenschap, men 
gebruikt het zoals contrapunt in muziek." 
 
Diego heeft veel ontwerpen gemaakt en ramen geschilderd voor huizen, 
kantoorpanden, kerken en privé-collecties. Inmiddels zijn de werken van 
Diego te bewonderen in o.a. Amerika, Duitsland, Frankrijk en in heel 
Nederland. 
Al het werk van het Atelier wordt getekend en geschilderd door Diego 
Semprun Nicolas zelf. 
Zijn atelier bevindt zich in Tubbergen (Ov). 
 
Verder ramen van Jan Schoenaker uit Oldenzaal. Deze fraaie ramen zijn 
geplaatst midden jaren 50 van de vorige eeuw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

Verrijzenis des Heren (2003)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het raam bestaat uit vier lange geraamtes, colon genoemd. Het raam is 
groot 13 vierkante meter en bestaat uit 29 panelen. Daar de stijlen tussen 
de colonnen ongeveer 32 centimeter licht tegenhouden is besloten om geen 
figuren te laten overlopen van colon naar colon. De gekozen kleuren van 
het raam zijn afgestemd op de kleuren van het metselwerk voor wat betreft 
de grond. Verder is rekening gehouden met de felle (zon) lichtinval in de 
ochtenduren. Tevens mocht de kerk er niet te donker door worden. Het 
raam beeld uit de: “Verrijzenis des Heren”, Pasen dus.  
Afgebeeld wordt, Paasmorgen, Maria, de moeder van Jezus, Maria, de 
moeder van de apostel Jacobus en Maria Magdalena komen bij de engel, 
die zit voor het lege graf van Jezus. Links bovenin is de Calvarieberg met 
kruis afgebeeld en rechts in het midden de stad Jeruzalem, met daarboven 
het vredesteken: “Pax Christi”, het Christusmonogram. In het kleine raampje 
helemaal boven is de hand van God. 
 
(Het raam is te vinden in de zijbeuk rechts voor in de kerk, gezien vanaf 
binnenkomst).  
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Pinksteren (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenaan in het raam in de zogenoemde vlieger, daalt de heilige Geest 
neer. Links achter, het lege open graf van Christus (zie ook het 
Verrijzenisraam). Daar begint ook de zon op te komen. “Hij zal verrijzen en 
als de zon een baan door de hemel trekken”. De aureool van Christus op de 
troon in de hemel is waar de baan van de zon eindigt. Christus zit op de 
troon, op de top van de berg; dit symboliseert “Jezus in de Hemel”. Vanaf 
zijn handen gaan stralen naar beneden, naar alle volkeren. Omdat we allen 
Gods kinderen zijn en nu we in een multiculturele samenleving leven is “het 
verspreiden over de volkeren” uitgebeeld met etnische groepen zoals een 
Balinese vrouw, een Vietnamees, een Sri Lankaanse priester enz. Het raam 
verbeeldt eigenlijk zowel de “Hemelvaart van de Heer”, als ook de 
“Nederdaling van de Heilige Geest”, oftewel Pinksteren. Visueel is de berg 
en de rest van de compositie zo ingedeeld dat het duidelijk verwant is aan 
het “Verrijzenis raam”. De lucht is zo afgebeeld dat het doorloopt van het 
ene raam naar het andere raam. 
 
(Het raam is te vinden in de zijbeuk links voor in de kerk, gezien vanaf 
binnenkomst). 
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Annunciatie (2009) 
 

De engel Gabriel bij Maria, een 
jonge vrouw uit Nazareth. 
Hij groet haar: “Ave Maria”, en 
vertelt haar dat ze gekozen is 
om de vleesgeworden zoon van 
God te baren. Ze vroeg hoe dat 
kan daar ze, alhoewel getrouwd 
met St. Joseph, nog maagd is. 
De engel antwoordt dat de 
Heilige Geest zal neerdalen en 
de kracht van het Allerhoogste 
haar zal schaduwen, zodat de 
zoon van God geboren kan 
worden. Ik heb H. Maria 
afgebeeld in haar kamer waar de  
aartsengel Gabriel haar alles 
uitlegt. Ook al is ze vaak 

afgebeeld in een kerkgebouw of een scriptie lezend, zo staat dit niet in de 
bijbel en vind ik het niet van deze tijd. 
 
(Het raam is te vinden links van het Mariaaltaar, nabij de sacristie). 
 
Emmaus-gangers (2009):  
 

De heer wandelt met twee van 
zijn leerlingen naar Emmaus en 
ze vertellen hem, wat er in 
Jeruzalem gebeurd is rond de 
dood van Christus. Hij openbaart 
de schriften aan hen en toch 
herkennen ze hem niet. Wanneer 
de heer wil doorlopen vragen ze 
hem om de nacht met hen door 
te brengen, daar het al laat is. 
Wanneer de heer bij het 
avondmaal het brood breekt en 
zijn zegen over de maaltijd 
spreekt herkent men Hem pas. 
Het moment waar ik, Diego 
Semprun Nicolas, voor gekozen 
heb. 

 
(Het raam is te vinden rechts van het H. Hartaltaar aan de Geukerdijkzijde) 
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Aartsengel Michael en Raphael (2009)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De engel Raphael afgebeeld met een staf omdat hij Tobias, de zoon van 
Tobit, door de woestijn naar Rages heeft geleid. Hij is de beschermheer van 
de reizigers en daarom vaak afgebeeld met een staf, ook is hij 
beschermheer der genezers, daar hij Tobias’ van zijn blindheid genas.  
 
De aartsengel Michael staat afgebeeld met een zwaard, de draak dodend. 
Dit is misschien de meest traditionele manier om Michael af te beelden, 
maar door de kleine omvang van het venster wordt het toch een beetje 
speelser (levendiger). 
 
(De ramen zijn te vinden boven het H. Hartaltaar, rechts (aan de 
Geukerdijkzijde). 
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Wonderbaarlijke visvangst (2009) 
 
De heer zei tegen Simon: 
“Vaar het meer op naar het 
diepe water en werp je netten 
uit”. 
Al hadden de vissers de hele 
nacht gevist en niets 
gevangen, toen ze de Heer 
gehoorzaamden vingen ze 
zo’n massa’s vis dat de 
netten scheurden. Toen de 
tweede boot te hulp schoot 
vingen ze beide tot zinkens 
toe. Jezus zei: ”Wees niet 
bang, voortaan zult gij 
mensen vangen.” Jh. 21  1-
22. 
 
(Het raam is te vinden in de 
zijbeuk links voor in de kerk, 

gezien vanaf binnenkomst nabij de biechtstoel). 
 
 
Nole mi tangere (2009) 
 

 
 
Toen Maria Magdalena bij het 
graf was en huilde hoorde ze de 
vraag ”Waarom huilt u zo?” Ze 
meende dat het de tuinman was 
en zei: “Heer als u het bent die 
hem heeft weggenomen, zeg 
me dan waar u hem hebt 
neergelegd, dan kan ik hem 
laten halen.” Jezus zei: “Maria”, 
ze keerde zich om en zei:  
“Raboeni”(meester). 
“Houd me niet vast (Nolo Mi 
Tangere) ik moet opstijgen naar 
de Vader. Jh 20  11-18.  
 
(Het raam is te vinden in de 
zijbeuk rechts in de kerk gezien 
vanaf binnenkomst) nabij de 
biechtstoel). 
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Maria met de kleine Johannes en Jezus (ontwerper onbekend) 
 

 
Dit raam is al erg oud, waarschijnlijk meer dan 100 
jaar. De maker is onbekend. Het raam is 
afkomstig van wijlen pastoor Bernard Boerstal. 
Pastoor Boerstal heeft dit raam in 1999 aan de 
HH. Bonifatius en Gezellenkerk geschonken. Het 
is in 2000 gerestaureerd en in de Mariakapel,  
dagkapel van de kerk, geplaatst. Voorzover 
bekend is het raam vroeger geplaatst geweest in 
de pastorie van de parochie St. Jan de Doper in 
Kilder, boven de voordeur. Op dit raam is Maria te 
zien met de kleine Johannes en de kleine Jezus. 
 
(Het raam is te vinden rechts achter in de 
Mariakapel-dagkapel van de kerk). 
 
 
 
 
 

 
Cherubijn en Serafijn (door Jan Schoenaker) 
 
 
 
 
 
Boven het Maria-altaar zijn een 
tweetal ramen geplaatst van 
Engelen. Cherubijn en Serafijn. U 
kent ze wel uit het Marialied: Wij 
groeten U, O Koningin.  
 
(Het raam is te vinden links voor in 
de kerk bij Maria-altaar). 
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Willibrord en Bonifatius (door Jan Schoenaker) 
 

 
In de jaren 50 van de vorige 
eeuw zijn een aantal fraaie 
ramen geplaatst in de kerk, 
voorstellende de patroon van 
Nederland, de H. Willibrordus en 
de patroon van onze geloofs-
gemeenschap in de Veldmaat, 
de H. Bonifatius. 
 
De H. Willibrord wordt altijd 
afgebeeld met een Staf in zijn 
hand. De H. Bonifatius met een 
bijbel in de hand met daar 
doorheen een dolk/mes. Met het 
H. Boek heeft hij zichzelf tegen  
zijn belagers willen beschermen 
in 754 na Christus, bij Dokkum.  
 
 
 

(Het raam is te vinden in de zijbeuk rechts in de kerk, gezien vanaf 
binnenkomst). 

 
 
 
Jozef met zoon Jezus (2009) 
 
 
Dit raam geplaatst in 2009, met de beeltenis van 
de timmerman Jozef (met in de hand een 
winkelhaak) en zijn zoon Jezus. 
Ook dit raam is weer gemaakt door Diego 
Semprun Nicolas. 
 
(Het raam is te vinden links achter in de Kerk). 
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Het kerkorgel 

 
 
In de kerk in de Veldmaat staan twee orgels. Het pijpenorgel gebouwd rond 
1957 door Vermeulen uit Alkmaar en een elektronisch orgel geplaatst op 
het priesterkoor.  
Het Vermeulenorgel bestaat uit een speeltafel met 2 manualen en pedalen 
en een tractie, dat electro-pneumatisch werkt. Aantal stemmen: 14, 
waarvan 3 unit.  
 
 
 
 
 
Het elektronisch Johannusorgel uit 
1989 is medio 2014 vervangen door 
een digitaal orgel, Content orgel 
CL-16-20. Dit orgel is afkomstig uit 
de kerk: Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes. Deze kerk is sinds 1 
januari 2013 onttrokken  aan de ere-
dienst. 
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Klokken 
 
Het vorderen van de drie klokken door de Duitse Wehrmacht is een zwarte 
dag in de geschiedenis van de Bonifatiusparochie. Als een dierbare 
herinnering aan zijn Groningse tijd als kapelaan moest Brandsma ze 
afstaan aan de vijandige oorlogsindustrie. Zaterdagochtend 13 maart 1943 

worden de drie klokken 
afgevoerd.  
De Veldmaatse jeugd 
probeert de werkzaam-
heden te verstoren.  
Als de uitvoerders 
dreigen de politie in te 
schakelen, stopt het 
verzet.  
Een schamel briefje, is 
het enige schriftelijke 
bewijs, dat is afgegeven 
door de Rüstungs-
inspektion Niederlande 

en ondertekend door kapelaan Meulenbroek. 
 
De huidige klokken in onze toren, zijn niet de fraaiste klokken, het zijn 
echter wel unieke klokken. De klokkengieterij Js. Zimmer & Zonen uit 
Amsterdam heeft na de oorlog ongeveer 100 klokken gegoten, waaronder 
de klokken in onze toren. Ze zijn als driestel gegoten, behorende bij elkaar, 
op klankkleur. Een aantal van de door Zimmer gegoten klokken zijn 
gesneuveld in de loop der tijd. Voorzover bekend zijn er nog zo’n 50 
Zimmerklokken in gebruik. 
De grootste klok, of “doodsklok”, heeft als opschrift: “H. Martinus Bid voor 
ons”. Deze klok weegt 468 kg, heeft een diameter van 91 cm en de toon is 
A1 en is gegoten op 18 juni 1948. 
De Middenklok, of “Angelusklok”,  heeft als opschrift: “H.H. Bonifatius en 
Gezellen, Bid voor de parochie”. Deze klok weegt 290 kg, heeft een 
diameter van 78 cm de toon is C2 en is gegoten op 23 april 1948. 
De Kleine klok is de Mariaklok en heeft als opschrift: “Ave Maria”. Deze klok 
weegt 198 kg. Deze klok heeft een diameter van 69 cm en de toon is D2 en 
is gegoten op 27 mei 1948. 
De totale kosten van deze klokken bedroeg in 1948 inclusief transport en 
plaatsen fl. 5.200 ( € 2.360). 
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Afbeeldingen in de kerk 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
                      

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
Links boven:  Maria en kindje Jezus. 
Rechts boven:  Maria- Immaculata. 
Boven Midden:  H. Bonifatius. 
Links onder:  Maria van altijd durende bijstand 
Midden onder:  H. Franciscus. 
Rechts onder:  H. Hart 
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Kazuifels  

Een kazuifel is een mouwloos opperkleed dat gedragen wordt door de 
priester als hij de mis opdraagt. De kazuifel draagt de priester over de 
andere liturgische kleding (albe, stola en cingel) heen. Het phelonion is het 
equivalente gewaad in het Oosters christendom. 

Het woord "kazuifel" komt van het Latijnse woord "casula," dat "huisje" 
betekent. 
De kazuifel draagt de priester over de andere liturgische kleding (albe, stola 
en cingel) heen. Het phelonion is het equivalente gewaad in het Oosters 
christendom. 
Een kazuifel wordt vaak samen met stola, manipel, bursa en kelkvelum 
aangekocht. 
Er zijn verschillende kleuren kazuifels en de kleur van de stola, manipel, 
bursa en kelkvelum zijn dezelfde als die van de kazuifel. De kleur wordt 
bepaald aan de hand van de kalender van het kerkelijk jaar:  
 
De Koorkap 
 
De koorkap, koormantel of vespermantel (in het Latijn pluviale, cappa of 
mantum) is een tot aan de voeten afhangend, wijd liturgisch gewaad dat 
gedragen wordt door geestelijken. 
 
De koorkap heeft vooraan soms een rationale (sluiting van edelsmeedwerk 
met stenen,) en achteraan een uitgesneden kaproen (in Nederland: schild.) 
Dit gewaad wordt door priesters, diakens en subdiakens van de Katholieke 
Kerk en de Anglicaanse Kerk gedragen bij bepaalde plechtigheden zoals de 
getijden, het Asperges me, tijdens het lof en bij sacramentsprocessies, 
maar niet tijdens de Mis. De koorkap heeft min of meer de vorm van een 
halve cirkel. 
De koorkap verschilt van de kazuifel doordat zij de vorm vertoont van een 
mantel, die vooraan voorzien is van een sluiting. 
De koorkap wordt in de gewone vorm van de Romeinse ritus (Novus Ordo 
Missae) niet meer tijdens de Mis gedragen: de geëigende gewaden zijn dan 
immers de kazuifel (priester) en de dalmatiek (diaken). De tunicella 
(subdiaken) wordt ook alleen in de buitengewone vorm van de Romeinse 
ritus gedragen. In deze Tridentijnse ritus is er het gebruik van de priester-
assistent die wél tijdens de (plechtige) Mis (met assistentie) een koorkap 
draagt. Ook wordt in die ritus de koorkap gedragen wanneer vóór de Mis 
van de geloofsleerlingen de gelovigen worden besprenkeld met wijwater 
tijdens het Asperges me of het Vidi aquam. 
Bij uitstelling van het Allerheiligste in de monstrans zijn koorkap en stola wit. 
Voor de getijden (goddelijk officie) volgen ze de liturgische tijd van het jaar. 
Ook cantores mogen bij plechtige gelegenheden een pluviale dragen 
(eigenlijk is het zelfs hun specifieke dracht). 
Het woord "pluviale" komt uit het Latijn en betekent "regenmantel" 
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(genaamd naar Pluvius, de Romeinse god van de regen). Dit illustreert hoe 
de meeste paramenten (kerkelijke gewaden) zijn ontstaan uit de dagelijkse 
dracht in het Romeinse rijk. In het middeleeuws Latijn heette het een 
"cappa". 
De mantel werd (al dan niet met kap of capuchon) op reizen gedragen, 
maar vond ook zijn weg naar de liturgie. Het liturgisch gebruik van de 
koorkap wordt al vermeld in de 8e eeuw maar kreeg vooral in de 9e eeuw 
een belangrijke plaats onder de liturgische gewaden, als eigen dracht van 
de cantor. 
 

 
Groen wordt gedragen in de tijd door het jaar. Het 
is de kleur van de hoop (links) 
 
 
 
Rood wordt gedragen op 
feestdagen van de Heilige 
Geest, bijvoorbeeld 
Pinksteren, en op 
feestdagen van martelaren 
(bloed), bijvoorbeeld op 
tweede kerstdag (26 
december): St.-Stefanus 
en 5 juni HH. Bonifatius en          
Gezellen (rechts). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paars wordt gedragen in tijden van boete, de 
vastentijd en de advent. Ook wordt paars tijdens 
uitvaarten gedragen (links). 
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Wit is van alle andere (hoog)feesten. Bij Maria-
feesten worden witte kazuifels met blauwe accenten 
gedragen, daar blauw geen liturgische kleur is. 
 
 
Goud kan vooral met Pasen worden gedragen als 
vervanging van wit, om een extra feestelijk tintje te 
geven. 
 
 
 
 
Roze kan daar waar dit gebruikelijk is worden 
gedragen op de derde zondag van de advent, 
Gaudete en de vierde zondag van de 
veertigdagentijd, Laetare. Roze is een mengsel van 
wit en paars en de priester kan deze kleur kazuifel 

dragen om (in het midden van een boetetijd) te kunnen laten zien, dat het 
paars binnenkort wit zal worden. Omdat een kazuifel die slechts twee dagen 
per jaar wordt gedragen voor veel parochies te kostbaar is, wordt roze niet 
overal gedragen. 
 

 
 
 
Zwart is enigszins in onbruik geraakt maar wordt 
(door jongere priesters) steeds vaker gedragen 
tijdens uitvaarten en op Allerzielen. Het is de kleur 
van rouw. 
 
 
 
 
 
Het kazuifel heeft in de loop der jaren sinds de 
twaalfde eeuw een zekere ontwikkeling 
ondergaan. In het begin bestond hij uit een 

volmaakte cirkel van stof met een halsopening in het midden, later werd hij 
steeds kleiner en stijver, maar met meer borduurwerk. Deze ontwikkeling 
begon met het "klokmodel" en eindigde met het "Romeinse model" (in het 
klerikaal dialect ook wel "vioolkist" of "plank" genoemd). Tegenwoordig 
worden er in Nederland weer vooral gotische modellen gedragen en soms 
zelfs klokmodellen. De versiering en het materiaal van de moderne 
modellen kazuifels lijken niet op die van de Middeleeuwse kazuifels. Onder 
jonge priesters kent de "vioolkist" echter een bescheiden revival, in het 
bijzonder in de bisdommen beneden de grote rivieren. 
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Schoudervelum 
Het schoudervelum is een lange rechthoekige 
schouderdoek, die bij de katholieke erediensten 
wordt gedragen. De Latijnse benaming is het 
humerale. Andere benamingen zijn het lofvelum en 
het benedictievelum. 
Het schoudervelum wordt door de priester 
gedragen, als hij een monstrans vast heeft, 
bijvoorbeeld tijdens een processie. Aan de 
binnenzijde van het velum zitten zakken, waarin de 
priester zijn handen kan steken. Het velum zorgt 
ervoor dat hij de monstrans - uit eerbied - niet met 
zijn blote handen aanraakt. Om dezelfde reden kan 
de subdiaken een schoudervelum dragen om te 
voorkomen dat hij direct contact heeft met de 
pateen. Het velum is vaak rijk geborduurd. De 
gebruikelijke kleur is wit. Wordt het velum echter 
tijdens de mis gedragen, dan heeft het de liturgische 
kleur van de betreffende dag. 
 
 
 
Tabernakel 

In de Rooms-katholieke Kerk is een tabernakel 
(ook wel sacramentshuis genoemd) een rijk 
versierde brandwerende kluis op het hoog-
altaar of zijaltaar, soms binnenin bekleed met 
zijde en van buiten omhangen met gordijnen in 
liturgische kleur,  waarin het Heilig Sacrament 
(de geconsacreerde hosties) bewaard wordt in 
een ciborie. Het tabernakel moet binnenin wit 
zijn. Aan conopeum en godslamp kan men zien 
dat het tabernakel bewoond is. Het tabernakel 
is binnen de rooms-katholieke eredienst 
traditioneel gezien het centrum en neemt in de 
kerk de centrale positie in als de woonplaats 
van de waarachtig - onder de gedaante van 
brood - tegenwoordige Jezus Christus. 
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Sacristie 
 
De klok bij de sacristie wordt gebruikt voor 
aanvang van de dienst. 
 
Kijkje in de sacristie waar al de kazuifels 
worden opgeborgen.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rechts, de sacristie of te 
wel, de  omkleedruimte 
van de pastores, en/of 
leken voorgangers.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto links omkleed-
ruimte van acolieten 
en misdienaars. 
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Kerstgebeuren 
 

 
Over de kerstgroep uit 
1935 is heel wat te 
vertellen, o.a. de keer 
dat pastoor Brandsma 
bekneld raakte tussen 
de kameel en de muur. 
 
Ook het ongeluk dat 
één van de vrijwilligers 
overkwam is voor de 
os goed afgelopen, 
want deze kon hele-
maal hersteld worden. 

In de loop der jaren zijn er veel verschillende kerststallen geweest. 
 
 
De eerste keer werd de geboorte 
van het kindje Jezus in een grot, 
en weer later met panorama uitge-
beeld. 
. 
 

 
 
 
Ook de kerstboom willen we hier niet 
vergeten. 
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Ingang naar het Kerkhof met rechts de Mariakapel 
 
 

 
 

 
 
Het betonnen Mariabeeldje,  afkom-
stig van de padvinderij, stond ooit op 
een bosperceel van de familie 
Witbreuk. Het was een geschenk van 
kapelaan Spekschate. De parochian-
en van de St. Bonifatiuskerk kwamen 
regelmatig naar de kleine grot in het 
bos aan de Geukerdijk om de 
rozenkrans te bidden. In de loop der 
jaren raakte het beeldje in de 
vergetelheid en belandde het bij 
Witbreuk op de zolder.  
Beschadigd en verweerd dook het 
onlangs op bij een verbouwing.  
Koster Herman Waanders mocht het 
beeld houden. Maria werd geres-
taureerd en overgeschilderd.  
Thans hebben vrijwilligers van de kerk 
het een plaats gegeven aan de ingang 
van het kerkhof. 
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Herinnering monument 
 
 
 
 
“Reeds in de moederschoot hebt Gij mij 
aanschouwd” staat in de gedenksteen 
gebeiteld. Hiermee wordt uiteindelijk 
recht gedaan aan een veelal stil 
verdriet van ouders en andere 
nabestaanden. Verdriet om een verlies, 
maar ook omdat zo’n onschuldig 
mensje destijds niet in gewijde aarde 
mocht rusten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na de klokkenroof door de 
Duitsers, volgt er nog meer 
rampspoed, als in april 1943 drie 
parochianen door de Duitsers 
worden vermoord. Het zijn 
textielarbeiders, die worden 
gestraft naar aanleiding van de 
landelijke april-meistaking, die in 
Twente begon en door de 
Duitsers met groot geweld werd 
gebroken., Hendrik Asbroek, 
Willem van Sark en Bernard 
Wijlens vinden de dood. Uit voor-
zichtigheid wordt er een stille mis 
opgedragen voor de slachtoffers. 
Het voorval dompelt de parochie 
in droefheid.  
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Duifjes en kruisjes 
 
Naast de houten kruisjes ter herinnering aan het overlijden van 
medeparochianen, worden begin 1996 ook doop-duifjes geïntroduceerd. De 
naam van de dopeling wordt erop vereeuwigd en krijgen een plaatsje in de 
kerk. 
 
 
 

 
 
De kruisjes zijn te 
vinden rechts achter in 
de Mariakapel-
dagkapel van de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De duifjes zijn te 
vinden links voor in de 
kerk. 
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Uurwerk 
 
 

 
 
Toen in 1934 de kerk wel wijzers had, maar nog geen uurwerk, heeft ze  
dankzij de inzet van de Bonifatius Boys door het organiseren van een 
liefdadigheidswedstrijd  in 1935 een uurwerk gekregen. In een gecombi-
neerd elftal van Bon Boys met spelers van T.V.O. en Hoeve Vooruit tegen 
H.A.C en Haaksbergen, waar de laatste won met 5-1. Vooraf was er een 
gekostumeerde voetbalwedstrijd. In 1989 is er verlichting op het uurwerk 
aangebracht en zijn de wijzerplaten gerestaureerd en door de ondernemers 
in de Veldmaat is de toren in het licht gezet. 
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Mariakapel 
 
Vele parochianen, in ieder geval geboren 
vóór 1960, kunnen zich nog goed de 
Mariakapel herinneren aan de Veld-
materstraat bij de boerderij van Ten 
Voorde, beter bekend als: ’n Klomp.  
Een korte historie. Op 4 september 1953 
kwam kapelaan J.W.M. Spekschate naar 
de H.H. Bonifatius en Gezellenparochie, 
Veldmaat te Haaksbergen, bij pastoor 
Jetze Brandsma. Hij bleef tot januari 1955. 
Hij is niet lang in de Veldmaat geweest, 
maar hij was zeer populair. Kon geweldig 
goed preken en bovenal mensen 
enthousiasmeren. Zo heeft hij o.a. de 
kruiswegstaties in de kerk bij elkaar 
gepreekt tijdens de veertigdagentijd in de 
zogenaamde vastenpreken. Ook was hij 
de initiator achter de Mariakapel aan de 
Veldmaterstraat. Deze werd daar gebouwd in 1954. Mede door de KAJ 
(Katholieke arbeiders jongeren). Het metselwerk werd uitgevoerd door Jans 
Lubberink en de kunstenaar van het mozaïek was Joop Kruip. In de jaren 
70 van de vorige eeuw werd de nieuwbouwwijk “de Els” gebouwd. De kapel 
moest plaats maken voor woningen. In 2009 werd met behulp van vele 
vrijwilligers de Mariakapel weer opgebouwd op bijna dezelfde plek. 
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Aantekeningen: 
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